
 
WIJ SPIRITUELEN 

 
Wij, spirituelen. 

Wij zijn al met velen. 
Maar kan het ons schelen waar we staan. 

 
Yoga, reiki, theosofie, 

indianencultus of tai chi, 
wierook, newage, hippies en feng shui. 

 
ADHD of euritmie, 
autisme of dyslexie, 

hypergevoelig of schildertherapie. 
 

Allemaal spirituelen. 
Wij zijn al met velen. 

Maar kan het ons schelen waar we staan. 
 

Want als we nu -ik zeg maar iets- 
euritmie doen in de politiek 

want sociale kunst is toch iets ‘what they need’. 
 

Of reiki in de kleuterklas 
of rescue in je eigen handtas 

of begin elke vergadering met een lied. 
 

Wij, spirituelen. 
Wij zijn al met velen. 

Maar kan het ons schelen waar we staan. 
 

De wetenschap of die van de geest, 
wat is er hier op aarde het meest? 

 
Dat is toch die van de mechanisch-ahrimanische wetenschap die denk dat 
alleen maar met meten en wegen de waarheid achterhaald kan worden. 

Maar, zo antwoordde de gelovige astronaut aan de atheïstische hersenchirurg 
toen die vroeg: “je bent al zoveel keer in de ruimte geweest, maar heb je ooit 



een engel gezien (grinnik grinnik)?” “ja, jij hebt al ontelbare hersens onderzocht, 
maar heb jij ooit een gedachte gezien (aha)?!” 

 
Wij, spirituelen. 

Wij zijn al met velen. 
Maar kan het ons schelen waar we staan. 

 
De scheiding is al achter de rug. 

Er is mijns inziens geen weg terug. 
Dus laten we over de brug komen met een brug. 

 
Een brug tussen hen en wij. 

Het leven is niet alleen eenzijdig, 
er is niet alleen goud of rijstebrij. 

 
 

Er is ook dreuzel en tovenaar 
of geometrie in de velden graan, 

dus laten we de discussie samen aangaan. 
 

Discussie tussen wij en hen, 
discussie tussen therapie en gen, 

verbinding tussen wat men voelt en wat men kent. 
 

Verbinding tussen skepp en para, 
Etienne Vermeersch en Meester Morya. 
Verbinding tussen chemie en abacadabra. 

 
Neen, ’t is geen flauwekul, 

luister maar naar jos Verhulst, 
kijk hoe hij beide vaten vult. 

 
Wij, spirituelen. 

Wij zijn al met velen. 
Maar kan het ons schelen waar we staan. 

 
Want laten we met z’n allen opstaan 

en zo in stoet de straat opgaan, 
dan zullen ze wel zien dat we bestaan. 



 
De politiek en de wetenschap, 

Die zien ons als één grote grap, 
dus laten we de straat opgaan en rap. 

 
Wij, spirituelen. 

Wij zijn al met velen. 
Maar kan het ons schelen waar we staan. 

 


