
IK ZING EEN LIED 

Kijk, ik zing hier voor jullie een lied. 
Waarom hier? Nou ja, dat weet ik niet. 

Is het vertrouwen, vertrouwen in ’t publiek? 
Of kan ik gewoon niet zonder muziek? 

Is er iets in mij dat zegt je moet het doen? 
Of zing ik alleen maar voor de poen? 

 
O, ijdelheid … ben ik kwijt. 
O, vanitas … ken ik pas. 

 
Liedjes die zitten in mijn ad’ren. 
Ieder zingt zoals hij is gebekt. 

Ik ben gebekt in het verre Vlaanderen. 
Daar hebben mijn ouders mij verwekt. 

Maar hier, hier in Holland, ver boven de rivier, 
hier komen mijn liedjes aan de man (vrouw). 
Hier is het gezellig plezant en vol plezier. 

Hier kan ik tonen wat ik kan (wou). 
 

O, plankenkoorts … nooit van gehoord 
O, podiumvrees … wat een feest 

 
Dit couplet dat is een toontje hoger. 

Je merkt, dit wordt een dijk van een lied. 
Nog een gitaarsolo en meer is er niet nodig. 
Dit liedje wordt voorwaar m’n eerste hit. 

Maar ik moet je iets bekennen: 
schaamte is mijn deel. 

Instrumentaal ben ik niet content. 
Maar textueel dat snap, je dat staat op hoog niveau. 

En er volgt altijd een meezingmoment. 
 

O, zing maar mee… 
O, zing meer mee… 

 


